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Het is geen ziekte!
De Naakte Willemsfondser in Jean-Paul Vanryckeghem
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AAnpAssinG en VerdrinGinG
Vanaf mijn geboorte waren mijn ouders ontgoocheld in mij. 
Mijn moeder kleedde mij als een meisje. Zo had ze toch de 
dochter waar ze naar verlangde. Terwijl mijn vader voetbal 
speelde met de andere kinderen, keek ik toe vanaf de kant. 
Ik deed niet mee voor hem. Want ik was geen stoere bink. 
Zo leerde ik vrij snel mijn natuurlijke gevoelens te verdrin-
gen. Alles verdoken doen, bleek op termijn geen goede 
oplossing. En de raad van de pastoor om mij te laten “ge-
nezen door de psychiater”, bracht ook geen soelaas. Medi-
catie om mijn libido weg te nemen, werd zelfs even geop-
perd! Ik heb het geluk gehad dat één van de psychologen 
tegen mijn echtgenote zei: ”mevrouw, het is geen ziekte”. 
Dat gaf me moed. 

In 1991, na zes jaar mijn geheim gedeeld te hebben met 
mijn echtgenote, eindigde mijn huwelijk alsnog. Op de-
zelfde dag verloor ik mijn beide kinderen. Zij hebben nooit 
meer met me willen spreken. Ik kan maar speculeren over 
de precieze reden van deze plotse breuk: koesteren zij 
wrok omdat ze zich belogen voelden? Is het loyaliteit naar 
hun moeder toe? Of kunnen zij niet aanvaarden dat hun va-
der niet past in hun mensbeeld? Het doet er niet meer toe. 
Het gemis en de pijn zijn er niet méér of minder om. Mijn vijf 
kleinkinderen krijgen hun homo opa niet te zien en ik hen 
ook niet. En ik heb er het raden naar of zij mijn kaartjes en 
brieven te lezen krijgen. 

GAyVriendelijkheid is niet VAnzelfsprekend
Uit de kast komen, vergt ook vandaag de dag nog veel 
moed. Gayvriendelijke omgevingen zijn ook in 2023 geen 
evidentie. In vele cafés kunnen homo’s zich bijvoorbeeld 
niet natuurlijk gedragen zonder aangestaard te worden. De 
maatschappij staat nog steeds niet open voor mensen die 
anders zijn. Dat verklaart waarom anders seksueel geaarde 
mensen nog altijd geconfronteerd worden met onbegrip 
van hun verre, en in vele gevallen ook hun nabije, omge-
ving. Spijtig genoeg zijn er nu nog altijd homo’s die huwen 
met een vrouw en kinderen krijgen, om de eigen geaard-
heid te maskeren en zo goed mogelijk in te passen in het 

heteroplaatje. Dat is niet gezond. Dat mensen daar nu nog 
altijd toe gedreven worden, hé!

lGBtQiA+
Het is te begrijpen dat jonge mensen doorslaan naar de 
andere kant en op de Antwerp Gay Pride paraderen: het is 
een vorm van protest. En langs de andere kant voel ik me 
niet gemakkelijk bij zo een carnavaleske voorstelling van 
LGBTQIA+. De Jeanettes en de excentrieke drag queens 
geven immers een burlesk beeld en vertegenwoordigen 
de doorsnee homo of lesbienne absoluut niet. Er zijn al-
lerlei mensen, ook metsers en vrachtwagenchauffeurs, in 
onze gemeenschap. Zoals er ook vrouwelijke lesbiennes 
zijn, niet alleen de man-vrouwen die we in de media te zien 
krijgen. 

typecAstinG is uitsluitinG
Het zijn al die stereotypes die er voor zorgen dat we in 
hokjes gezet worden terwijl wij gewone mensen zijn met 
precies dezelfde dromen en wensen dan andere mensen. 
Ik voel me niet vertegenwoordigd omdat alleen de extre-
men getoond worden. En daar herken ik mijzelf niet in. 
Let er maar eens op, de homo is nooit een gewone bak-
kersfiguur in een film of een reeks, altijd een verwijfde per-
soon, krachteloos en overgevoelig. En de homoverhalen 
eindigen steevast slecht voor de homo. Dat lijkt niets, maar 
het is wél die karikaturale beeldvorming die bepaalt hoe 
andere mensen naar ons kijken, als bespottelijke typetjes. 

GOdsdiensten schenden mensenrechten
In het katholicisme werd je in alle tijden als homo uitgesto-
ten of als vuilaard uitgescholden. In de laatste catechismus 
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God bestaat niet en als 
hij wel zou bestaan zou 
ik niet God willen zijn. 
Ik zou beschaamd zijn 
overal het lijden dat ik 
de mens en de natuur 
aandoet!
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die door een paus geschreven werd, 
staat dat “we compassie moeten heb-
ben met homoseksuelen omdat zij onder 
het invloed van het kwaad staan”. Zo een 
bekende mensen hebben nochtans de 
macht om polarisatie te stoppen of op 
zijn minst te verminderen. Zulke uitspra-
ken doen het tegenovergestelde. En het 
blijft niet bij uitsluiting. Zelfs mijn eigen 
moeder sprak zo over homo’s. Ook al 
wist ze niets van mijn seksuele geaard-
heid, het hakte serieus in op mijn zelf-
beeld. 

Ooit had ik een moslimvriend. Weet je 
dat homo’s in Egypte vroeger zelfs van 
de gebouwen gegooid werden? Dertig 
jaar geleden nog was het wereldnieuws 
dat een twintigtal jongemannen bloot-
voets, in wit gewaad  en aan elkaar 
vastgeketend door Kaïro moesten lopen 
terwijl het publiek hen mocht stenigen. 

Dat heeft me geschokt, die openbare 
schending van de mensenrechten. 

hOGe prijs
Eigenlijk zoekt de mens naar een legi-
timatie om anderen te onderdrukken. 
En godsdienst geeft daartoe ook in de 
21ste eeuw nog vrijbrieven. En daarom 
voelen vele mensen zich gedwongen om 
hun natuur te verloochenen. Zoals links-
handigen moeten leren schrijven met 
hun rechterhand, moeten homo’s zich 
als hetero gedragen en ernaar leven. 
Dat brengt veel misérie met zich mee. 
Niet alleen voor de persoon in kwestie 
trouwens. Ook al ben ik al zeventien jaar 
gelukkig getrouwd met mijn echtgenoot 
Geert, de weg naar mijn geluk was niet 
gemakkelijk en de prijs blijft hoog. Ik ben 
zelfs verschillende keren opgenomen 
geweest in de psychiatrie. 

ik Ben mezelf én GelukkiG 
Dankzij Geert weet ik niettemin wie ik 
écht ben. Ik ben Jean-Paul en ik ben 
homo. Schamen en wegsteken, is verle-
den tijd. Vanaf dit jaar schrijf ik ook geen 
kaartjes meer naar mijn kinderen. Ik hou 
van Geert en hij van mij. En na zeventien 
jaar huwelijk komen wij nog altijd even 
goed overeen. Dat is wat telt. 

Ik hoop dat het verhaal over mijn zoek-
tocht iets kan betekenen voor jonge 
mensen. Ik raad hen aan om zo veel 
mogelijk van hun jeugd te genieten en 
trouw te blijven aan wie ze zelf zijn en 
willen zijn. Dat is een fundamenteel 
recht van elk mens. En nu ga ik met 
Geert verder tuinieren. Want we heb-
ben een zelfvoorzienende tuin. We hou-
den beiden van de natuur en de dieren. 
En Geert kookt graag. Hij is kok en hij 
kookt ontzettend lekker. Ik verheug me 
al op het avondeten.  

Tania Menten, coach inclusie
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